Vertaalzinnen deel 2

1. Als hij schuldig verklaard wordt, zal de rechter de moordenaar ongetwijfeld ter dood veroordelen.
2. Vertel nooit een leugen, mijn jongen: zeg me altijd de waarheid.
3. Hoewel zij zich dapper verdedigden, werden ze tenslotte verslagen.
4. In Engeland wordt sinds ongeveer 1200 cricket gespeeld.
5. We logeren sinds vorige week zaterdag bij mijn nicht Mary.
6. Mijn vulpen schrijft veel beter dan die van Thomas.
7. Hij herkende de dame niet aan wie hij een week tevoren was voorgesteld.
8. Hij herinnerde mij aan mijn belofte, wat ik niet prettig vond.
9. Het dappere meisje dat erin geslaagd is haar kleine zusje uit het brandende huis te redden verdient onze bewondering.
10. Heb je je vanmorgen niet geschoren, of ben je van plan je baard te laten staan?
11. Nadat hij zijn kleren had uitgetrokken, stapte hij in bed en viel onmiddellijk in slaap.
12. Er kan hier wel een bushalte zijn, maar ik betwijfel of we nog op tijd thuis zullen kunnen zijn.
13. Zij hadden niet kunnen winnen als wij ze niet geholpen hadden.
14. Deze kippen leggen minder en kleinere eieren dan de onze.
15. Toen ik in Amsterdam was vorige week, heb ik twee brillen gekocht.


